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Afronding werkzaamheden Stichting Atiy Nederland 

Beste mensen, 

In onderstaande nieuwsbrief beschrijft Anna onder andere dat zij het besluit heeft genomen 

om volgend jaar terug te keren naar Nederland. Naar aanleiding van dit besluit, hebben wij 

besloten om de werkzaamheden van Stichting Atiy Nederland ook te gaan afronden. Zoals 

wij altijd hebben uitgedragen, hebben wij dankzij de aanwezigheid en inzet van Anna in 

Bolivia en de wijze waarop zij daar alle projecten van Atiy coördineerde, onze 

doelstellingen kunnen nastreven. Er is in al die jaren zoveel moois bereikt! Er zijn zoveel 

kinderen en hun gezinnen geholpen om een betere toekomst te kunnen realiseren.  

Stichting Atiy Nederland is samen met Anna al langere tijd aan het onderzoeken op welke 

wijze wij de projecten zorgvuldig kunnen overdragen. We zijn erg enthousiast over de 

samenwerking met de organisaties SOS Kinderdorpen en Caritas in de afgelopen jaren. Met 

deze lokale organisaties zijn we dan ook in overleg over voortzetting van de projecten in de 

toekomst. De komende tijd zullen we dit samen verder uitwerken. Zodra hier meer 

duidelijkheid over is, zullen we dat met u delen. 

Voor nu wensen we u veel leesplezier met de brief van Anna over de huidige stand van zaken 

in Bolivia. 

  

 



 

Hallo allemaal,   

Het nu al tijdje geleden dat ik zelf een nieuwsbrief heb geschreven, bij deze.  

Hier gaan we de regentijd in. Gelukkig maar, want het was afmattend heet de afgelopen 

maand. De eerste regenbuien zijn nu gevallen, wat erg verfrissend is.  

Bolivia heeft een nieuwe regering gekozen, die nu net een week bezig is. Dat is ook verfrissend. 

Ze hebben een positieve start gemaakt. Er staan geen lange rijen auto’s meer bij de 

benzinepompen. Wel nog voor de dieselpompen, maar niet zo lang.  De Amerikaanse dollar en 

de Euro zijn beiden gezakt in de koers tegenover de Boliviaanse munteenheid. Dat is ook 

positief. Deze veranderingen zijn ook direct merkbaar op de markt. Er is weer aanvoer van 

vrachtwagens vol met fruit uit de tropen en het is goedkoper geworden. We hopen maar dat 

dit stand houdt en deze positieve weg vervolgd blijft.  

De maanden augustus en september ben ik in Nederland geweest voor vakantie. Ik heb een 

heerlijke tijd gehad. Bolivia is mooi, maar ik vind Nederland ook erg mooi. Ik heb erg genoten 

en ik vond het heel fijn om mijn familie en vrienden weer te zien.  

  

 

  

 

  

  

De eetzaal, huiswerkbegeleiding en tuinproject 

Tijdens mijn verblijf in Nederland is alles hier in Bolivia gelukkig goed verlopen.  

We geven dagelijks een warme maaltijd aan 60 kinderen en geven hulp bij het onderwijs. De 

kinderen kunnen heerlijk en veilig spelen in ons project, die in de loop van jaren steeds mooier 

en completer is geworden. Samen met de moeders en studenten die studieondersteuning 

krijgen doen we het onderhoud in de tuin. Dit houdt in onkruid wieden, snoeien van planten, 



 

oogsten, het geven van water aan de planten en soms wat onderhoudswerkzaamheden. Er is 

altijd wel wat te doen. De fruitbomen die we geplant hebben in de loop der jaren beginnen 

hun vruchten af te werpen. De familie van Juan en Silvia die op het terrein van het project 

wonen, zorgen voor de gewassen in de tuinkas. Daar wordt sla verbouwd voor de maaltijden in 

de eetzaal en voor de verkoop.  

De ganzen hebben we overigens weggebracht naar een beter oord voor hen. We hebben de 

ganzen naar een groot meer, Lago Colomi, in de bergen gebracht. Daar doen ze nu dienst als 

bewakers bij een visrestaurant. In plaats van de ganzen hebben we nu een hond van de straat 

geadopteerd. Deze was broodmager en is bij ons helemaal herboren. Hij is super lief voor de 

kinderen (dat waren de ganzen niet) en hij is een geweldige waakhond. 

  

  

  

De toekomst van mij en Atiy 

Dan het volgende. In de periode dat ik Nederland was, heb ik het besluit genomen om in de 

loop van het komend jaar terug te keren naar Nederland. Dat betekent dat ik stop met het 

werk hier.  Ik heb dit besluit genomen na overleg met de stichting Atiy maar ook met mijn 

familie en vrienden.   De reden is dat ik een val van een ladder ongeluk heb gehad vorig jaar, 

waar ik een krakkemikkige rug van over gehouden heb.  Mijn knieën deden het al niet meer zo 

goed en dat wordt steeds erger.  

Daarnaast worden de wettelijke regels in Bolivia steeds moeilijker en strenger, waardoor het 

voor ons als organisatie te moeilijk wordt om overal aan te kunnen voldoen. Daarbij komt ook 

nog de sociale onrust die hier heel vaak is en nog wat andere kleine dingetjes. Alles bij elkaar 

opgeteld ben ik tot dit voor mij moeilijke besluit gekomen.  

Dit wil niet zeggen dat ik de boel de boel wil laten. Helaas is er geen opvolger voor mij.  Wij 

hadden al door de loop van de jaren heen een goed contact met de organisatie SOS 

Kinderdorpen. Behalve hun 2 kindertehuizen hier in Cochabamba, heeft deze organisatie hier 

een preventieproject waarmee zij kwetsbare families helpen. Zij zijn werkzaam in hetzelfde 



 

gebied als wij met ons project, de eetzaal en de huiswerkbegeleiding. Met onze beider 

werkwijze en doelstellingen vullen we elkaar goed aan om kwetsbare kinderen nog beter te 

helpen. Vanuit de organisatie SOS Kinderdorpen worden kinderen bij ons eetzaal- en huiswerk- 

begeleidingsproject gebracht. Wij brengen hun dan weer in contact met kwetsbare families 

waarvan wij denken dat zij baat kunnen hebben met hun activiteiten. Deze wederzijdse 

samenwerking werkt perfect.  

Met deze organisatie heb ik al diverse gesprekken gevoerd en ik heb hun gevraagd om ons 

project voort te zetten in de loop van het komende jaar. Zij staan hier heel positief tegenover 

en het lijkt erop dat dat gaat gebeuren. Zij zullen het niet voortzetten zoals wij dat doen, 

maar zullen wel die armste families (met jonge kinderen) zodanig helpen met hun programma 

om een betere toekomst tegemoet te gaan. Hoe dat er allemaal gaat uitzien, zal de tijd gaan 

uitwijzen, maar ik ben er zeer positief over.  

  

 

  

  

 

Maar ik ben nog niet weg. We gaan weer de drukste en mooiste maand van het jaar 

tegemoet: december. Dit is de laatste maand van het schooljaar voordat de kinderen hun 

grote schoolvakantie krijgen. Ons kerstfeest op het project staat gepland op 18 december. 

De kerstboom staat er al. Er zijn weer 3 vrijwilligers van de HAN-Universiteit uit Nijmegen 

gekomen en ik krijg bezoek van 3 vrienden uit Nederland die gaan helpen met de activiteiten 

die we rond kerst doen.  Samen gaan we weer aan de slag met de kerstvoedselpakketten, het 

kerstfeest in het kindertehuis Salomon Klein en Rosa de Saron. We gaan er wat moois van 

maken.  

Heel veel dank aan u allen voor alles wat we hebben kunnen doen. De hartelijke groeten en 

liefs, en maak er een mooie december maand van.  

Anna 

  

  



 

  

 

  

  

 

 

Het slotwoord 

We willen jullie opnieuw heel hartelijk danken voor het vertrouwen en de ondersteuning van 

onze projecten. Hierdoor is het voor ons mogelijk om zoveel kinderen en hun families op een 

hele waardevolle manier te kunnen helpen. 

 

Hartelijke groet, 

 

Anna, Ruud, Debby, Mayra, Mikis en Charissa 
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